MAASDIJK: DORPSKERK, ZONDAG 7 APRIL 2024, 9.30 UUR

Zingen: Psaim 84: 1en 2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Weerklank Gezang 363: 1, 2

1 Niet zien en toch geloven — 2

0 God, als Gij mij helpt

dan zal ik toch U loven,
hoezeer ik overstelpt

door allerhande plagen,
door twijfel en verdriet,

naar het waarom blijf vragen
toch zing ik U dit lied.

Wetslezing
Zingen: Hemelhooq Lied 286: 1 en 2

Kindermoment

Zingen: Hemelhoog Lied 396: 1, 2, 3
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Joh. 20:19-31

Zingen: Gezang 644:1,2,3,4,5
Preek

Zingen: Psalm 73: 9 en 10a+11b

Dankgebed

Collecte-aankondiging

Kinderen komen terug uit nevendienst
Zingen: Weerklank Psalm 56: 4 en 5

Het is de HEER, wiens woord ik lovend lees,
de God die altijd mij zijn trouw bewees,

zijn woord vertrouw ik zonder angst en vrees,
hoe kan een mens mij schaden?

O God, ik zal met lof U overladen:

wat ik beloofd heb zal ik vastberaden

nu dankbaar na gaan komen door mijn daden.

U bent zo goed geweest!

Mijn ziel is door U van de dood gered.

Ik struikel niet, want U hebt het belet,

mij op het pad dat naar U leidt gezet,
daarvoor zal ik U eren.

Ik mag voortaan in ‘t levenslicht verkeren

en wand’len voor Uw oog, o HEER der heren.
Ik ga nu blij mijn weg, niets kan mij deren.

Ik steek de loftrompet!

Zegen

Niet zien en toch geloven:
vertrouwend verdergaan,

niet horend, als een dove,

niet ziende, blind voortaan,

niet reikend met mijn handen
naar meer dan Gij mij geeft,
maar wijs door scha en schande
geloven dat Gij leeft!



